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Nostalgie



Van de redactie

Van het bestuur

In dit nummer van SamenMagazine echt een lokaal thema:
hoe was het in Landsmeer pakweg vijftig, zestig jaar
geleden. De redactie heeft bij bezoekers en oudere
inwoners een reeks herinneringen en verhalen opgehaald.

Warme herinneringen aan winkels, bedrijven, clubs en
sportverenigingen die er niet meer zijn. De redactie schetst
een mooi beeld van Landsmeer in andere tijden. Geen
eenheidsworst in de winkel en fatbikes op straat, maar ser-
vice, melkman aan huis en de eerste exotische producten in
de winkel, jongeren die zich konden uitleven bij Robinson
of Om Shanti en niet te vergeten de tip van garageman
Peer. Terecht wordt hier en daar verwezen naar eerder
verschenen artikelen van de Oudheidkundige Vereniging,
want die zijn natuurlijk de meesters van het historische
verhaal. In deze SamenMagazine staat de beleving van de
oudere Landsmeerder bij het terugkijken op deze geschie-
denis voorop.

En ach, nostalgie, in deze decembermaand denk je dan
toch 66k aan rode en groene glazen kerstballen, aan tere
kaarsjes in de boom, samen kerstliedjes zingen en stra-
lende kerstverlichting in de straten. Geen blauw-paars-
roze plastic in de boom, maar ouderwets rood, groen en,
vooruit, goud. Het raakt aan iets van vroeger, hoe mooi en
spannend het was, kerst thuis. Dierbare herinneringen.

Ik wens u allen fijne en vredige feestdagen.

Aletta Kets

Colofon

jaargang 4/ nr 12

Het SamenMagazine is het nieuws- en informatieblad
van SamenMeer en verschijnt 3 x per jaar. Oplage: 500
exemplaren. De redactie wordt gevormd door: Esma
Alkan en Aletta Kets (eindredactie), Henk Welman
(vormgeving), Ellen Kruse (correctie), Isabel Toren
(fotografie), Marjolijn van Otegem, Marjan Smid, Ellen
de Paauw, Jan Kok. De distributie wordt verzorgd door
Henny de Vré, Oscar Nagtegaal en Diny van Schaik.
Veel meer informatie en de digitale versie van dit
magazine vindt u op www.samenmeerlandsmeer.nl.

Kijk ook eens op Facebook ‘SamenMeer Landsmeer’.

Nostalgie

Nostalgie kennen we allemaal. Maar waar komt het
woord vandaan. Het is atkomstig uit het Grieks, Nostos =
terugkeer, en algos = droefheid, pijn.

We gebruiken het vaak als we het hebben over leuke
gebeurtenissen uit het verleden. We verlangen er naar te-
rug of we missen het nu. Het gevaar bij nostalgie kan zijn
dat het verleden wordt geidealiseerd, alsof het verleden
altijd beter was dan het heden. Vaak gaat het echter om
incidentele gebeurtenissen uit het verleden waar we met
weemoed of tevredenheid aan terugdenken.

Bij SamenMeer zijn we gericht op het heden en de toe-
komst. Hoe houden we onszelf fit, nu en in de komende
jaren. Of het nu gaat om spel en bewegen of geestelijke
verrijking, er is altijd wel een activiteit waar je je bij thuis
voelt. Natuurlijk wordt er met elkaar naar het verleden te-
ruggekeken en wisselen we dan nostalgische momenten
uit, en dat is juist fijn.

Het is interessant om te weten hoe gebeurtenissen be-
leefd zijn. Als een ander daarover vertelt kan dat ook een
aanvulling zijn op het verleden zoals jij dat zelf hebt erva-
ren. Nostalgie is niet alleen iets van jezelf maar uiteinde-
lijk een optelsom van gebeurtenissen die we gezamenlijk
hebben beleefd. Dat noemen we geschiedenis. Zonder
geschiedenis, geen heden en geen toekomst. In 2026 be-
staat Landsmeer 700 jaar. In 1976 is het 650-jarig bestaan
uitgebreid gevierd en laten we dat straks ook weer doen.
Wij zijn het collectief geheugen van Landsmeer zeker als
we het over deze 50 jaar hebben. Hierbij zal nostalgie af
en toe best een rol spelen.

Richard Quakernaat
Voorzitter Bestuur SamenMeer
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Boodschappen

De Vitaminebron

Als kersverse huisvrouw deed ik in 1972 mijn eerste
boodschappen bij De Vitaminebron in de Van Beekstraat.
Wat een romantische naam! Tegenwoordig zien de
supermarkten er heel anders uit. Er is keuze in overvloed.
Hoe was dat in de zeventiger jaren? Ik ging het vragen
aan Cor en Janny Knibbe, indertijd dé gezichten van De
Vitaminebron.

Van groentewinkel tot buurtsuper

De naam ‘De Vitaminebron’ komt vaker voor, maar is
volgens Cor bedacht door zijn vader, vanuit de overtuiging
dat veel groente en fruit eten goed is voor de mens. In 1952
verhuisde de groentewinkel van het Zuideinde naar de Van
Beekstraat. In de loop der tijd werd de winkel na enige
verbouwingen groter en werd het een zelfbedieningszaak.
Rond 1970 werd De Vitaminebron een echte buurtsuper.
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De winkel had een grote groenteafdeling met bediening,
maar ook bij de vleeswaren/kaasafdeling werd je bediend.
Veel producten kwamen gewoon uit de buurt; van

grote distributiecentra was nog geen sprake. Vlees was
afkomstig van Slagerij Kennemerland uit Beverwijk, lag
voorverpakt in de schappen. Het brood kwam van bakkerij
Pater uit Avenhorn.

Veranderingen

In die jaren kwamen de buitenlandse kazen. De vertegen-
woordiger kon met een lege kofferbak naar huis, want
Cor zag het helemaal zitten. Hij vond de overgang

naar supermarkt leuk. Hij was geinteresseerd in nieuwe
producten zoals olijfolién en azijnsoorten en hij genoot
van de prettige contacten met de leveranciers. “We
hadden het deftige segment”, vult Janny lachend aan,
"comestibles ofwel delicatessen”.

Het meisje van Jamin

Janny werkte bij de Rabobank in de automatisering. Toen
Jamin, de snoepwinkel in de Dorpsstraat sloot, kreeg De
Vitaminebron als eerste supermarkt van Nederland een
"winkel in een winkel”. Janny werd het meisje van Jamin.
De koekjes werden in blikken aangeleverd.

"We hebben menigeen aan het snoepen gekregen”,
vertelt Janny glunderend. “Wie herinnert zich niet

de kersenbonbons en chocoladeletters. Ook de
dubbeldikijsjes met losse wafeltjes waren niet te
versmaden”.

Wijn

De mensen gingen niet alleen aan de bonbons, maar
ook aan de wijn. “Bij de oprichting van de kunstenaars-
vereniging heeft Lien van Eenige ons gevraagd om bij
de receptie in de Schuur van Gerard de Vries de wijn te
verzorgen. We deden er maar meteen de bediening bij.
Dat was ons op het lijf geschreven.”

Verpakkingen

"In een kist appels ging 15 kg, een kist peren woog 18 kg.
De spinazie ging zo los in de tas. Later werd dat kranten-
papier, maar dat vond ik niet zo fris, dus toen heb ik
onbedrukt krantenpapier besteld. Tussen de vleeswaren
ging een cellofaantje en we hadden papieren zakjes met
de naam Vitaminebron erop, maar ook met het wapen van
de familie Knibbe".

De kersttijd

Wat aten we toen met de kerst? "Rollades, kip en
kalkoen”, zegt Cor. Hij vertelt met een knipoog van een
diepvrieskalkoen die spontaan aan de wandel ging,

maar die niemand 'door de kassa’ had gehad. “Konijnen
verkochten we ook, zelf vetgemest”, herinnert Janny zich.
"Die konijnen hingen bij ons boven de vleeswaren.

Een echtpaar uit de Nieuwe Gouw had zo’'n konijn op

het kerstmenu staan”. Noten waren de hobby van vader
Knibbe. Niet de gebrande noten, maar nog in de dop.
Hazelnoten, walnoten, pinda’s, studentenhaver. Luxe
producten als coquilles, forel en groene asperges waren
toen ook nieuw. "Nou luxe”, zegt Cor, “luxe is wat je

zelf lekker vindt”. Er moest natuurlijk wel een kerstfolder
komen, in drie kleuren nog wel. Cor maakte die zelf
middenin de nacht. Op zolder stond de stencilmachine.
De folder werd door Cor 's morgens verspreid. “Tja, dan
zie je wel eens wat, zoals een blote dame in de huiskamer
die snel wegduikt achter de verwarming. 's Middags kwam
ze in de winkel en zegt: "Was jij dat vanmorgen?” “Nee,
m’'n broer” zei ik”. Hij moet er nog smakelijk om lachen.

Tevreden terugblikken

In 1984, toen het winkelcentrum groter en groter werd,
konden ze het niet meer bolwerken als zelfstandig
ondernemer en kwam er een einde aan ‘De Vitaminebron.’
Daarna mocht Cor bij groothandel Ven in Diemen de
delicatessenafdeling uitbreiden. Met de overname door
Sligro heeft hij in totaal 25 jaar met veel genoegen bij
deze bedrijven gewerkt. Ze kijken niet met weemoed
terug, al mist Cor het contact met de klanten en met de
omgeving. Toch ontmoet hij nog veel mensen en ook
Janny heeft haar bezigheden. Al tijdens zijn werkzaam
leven is Cor vijffendertig jaar bij de brandweer geweest
als plaatsvervangend commandant en als kledingmeester.
Hij heeft jarenlang voor de mensen klaargestaan in Het
Kruispunt en nu is hij voorzitter van de Oudheidkundige
Vereniging. Cor met zijn karakteristieke snor blijft een
bekend gezicht in het dorp.

Marjan Smid
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Korfbalvereniging Waterland

Toen was korfbal heel gewoon...

De Korfbalvereniging Landsmeer, daar hebben velen van
ons een goede herinnering aan. Van het korfbalveld in
het Sportpark is nu niets meer over; er is een beachvolley-
balterrein en een crossbaantje. Maar jarenlang is het een
veel bezocht terrein geweest.

Gemengd sporten

Het grote voordeel van korfbal was (en is) dat het een
echte gemengde sport was en ook toentertijd was zo'n
gemengde sport niet gebruikelijk. Er was voetbal, toen
nog een echte “mannensport”, basketbal, volleybal,
maar alle sporten waren &f mannen- 6f vrouwenteams.
Dat korfbal een bijzondere sport was blijkt wel uit het feit
dat voetbaltrainer Co Adriaanse ooit zijn team mee liet
doen bij een korfbaltraining. Dat was omdat zijn team de
tegenstanders niet goed in de gaten hield en dat moesten
ze nu maar eens leren bij een korfbalvereniging!

Liefde voor korfbal en elkaar

Erik van der Spek en Carolien van Schaik zijn twee
bekende namen in de (Landsmeerse) korfbalwereld.

Erik begon al op zijn ée met korfballen en Carolien als
7-jarige. Erik is 8 jaar ouder dan Carolien, dus de eerste
echt bewuste ontmoeting was toen Erik trainer van junior
Carolien werd in 1997. In 1998 waren zowel Carolien

als Erik als “leiders” mee op het Pinksterkamp en toen
sprong de vonk over. Het Pinksterkamp voor de jeugd
was trouwens altijd een belevenis en vanaf 1977 was er
een uitwisseling met een Engelse korfbalvereniging,
North Downs. Carolien en Erik zijn in 2001 getrouwd en
bleven zich inzetten voor Korfbalvereniging Waterland,
o.a. in bestuursfuncties. In 2009 werd de vereniging
opgeheven, maar Erik zet zich nog steeds in voor korfbal
als jeugdscheidsrechter, juryvoorzitter en is onderdeel
van de mediacrew bij de korfballeague. Ook hun Engelse
vrienden zien ze nog steeds.

57 jaar Korfbalvereniging Waterland

De korfbalvereniging Waterland is opgericht op 10
april 1952; een fusie tussen 2 korfbalverenigingen die
Landsmeer toen rijk was. KVW en speeltuinvereniging 't
Meertje. Er waren al snel 108 leden, maar het was verder
wel behelpen. Het veld (op het Zuideinde tegenover
280) voldeed niet aan de afmetingen, er was een kleed-
kamerprobleem, maar ze waren erg succesvol in de
competitie.

In 1964 werd in Landsmeer in een raadsvergadering
besloten dat er 1.5.000,00 werd uitgetrokken voor

de aanleg van 2 voetbalvelden en 1 korfbalveld. En
dat werd de start van een zeer succesvolle club. Er
kwam een clubhuis op het terrein en er werd zelfs een
toneelvereniging opgericht, er werden wandeltochten
georganiseerd en toernooien. Door diverse promoties
speelde het eerste team in de 1e klasse en werden

een aantal leden geselecteerd voor het Nederlands
Korfbalteam. Helaas daalde de populariteit van de

club en van korfbal over het algemeen en er was nog
nauwelijks aanwas van nieuwe jonge leden. In 2009 werd
tijdens een algemene ledenvergadering besloten tot
opheffing van de club. In 2011 werd zelfs het clubhuis
gesloopt, zodat er nu niets meer herinnert aan deze
geweldige club. Maar korfbal is nog steeds populair. In
2023 werd Nederland wereldkampioen korfbal.
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Meer weten?

Wilt u nog meer weten over de geschiedenis van de
Korfbalvereniging Waterland dan kunt u In het blad van
de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer daarover
lezen in de Croosduyker 58. In de Croosduykers (in te zien
in de bibliotheek, u kunt natuurlijk ook lid worden van de
vereniging OVL) staan veel meer lezenswaardige artikelen
over Landsmeerse clubs.

Met dank aan Erik en Carolien voor het delen van hun
verhaal.

Marjolijn van Otegem




Herinneringen aan Om Shanti

‘Wij Brengen u Virede’ Dit is de betekenis in het Sanskriet
van Om Shanti. Een plek voor jongeren in de jaren '70
en ‘80 van de vorige eeuw, waar ze konden luisteren naar
muziek, een drankje konden drinken en, op straat, een
joint konden roken.

Gesprek met Marina Stil

Zij en haar man Waldo stonden (samen met anderen) aan de
basis van dit bijzondere project.

In 1970 kwamen Waldo en zij uit Amsterdam, pas getrouwd,
wonen in Landsmeer. Ze laat me een foto zien. Typisch jaren
'70, duidelijk hippietijd.

Via het jeugdwerk van de Hervormde Kerk ontstond de roep
om een ontmoetingplek voor jongeren te organiseren. In
1970 was er voor jongeren alleen Robinson om uit te gaan.
En... zoals Marina zich dat herinnert: dat was dansen en
vechten.
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Het eerste jeugdhonk was een schuurtje aan het Zuideinde,
nu Kadoelen. Er werd een bestuur opgericht en er werden
goede afspraken gemaakt over de structuur. Eigen

verantwoordelijkheid voor jongeren stond centraal. Er was
een alcoholvrije bar en er werd naar muziek geluisterd.

Na twee jaar moest er gezocht worden naar een nieuw
onderkomen. Dat werd, in overleg met burgemeester

Post, de eerste verdieping van het oude gemeentehuis.
Tegenwoordig is daar Restaurant de Pepermolen gehuisvest.

Om Shanti

Er ontstond een muziekgroep, er werden films gedraaid, er
waren vloeistofprojecties en er werden affiches gemaakt.

De huur werd gesubsidieerd door de gemeente en verder
moesten ze maar zien. Zelf spullen verzamelen en daarmee
de ruimte inrichten. Entree heffen en daarmee rondkomen
etc. De brand in de Driesprong maakte daar in 1973 een eind
aan. Alles was weg, wat nu?

Open huis

Marina vertelt dat Waldo en zij toen hun huis op Rhijnestein
openstelden op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Dat
betekende dat er soms wel 30 personen binnen waren. Er
was hash, bier en appels en bananen. Op tafel stond een
spaarvarken voor een bijdrage.

Om Shanti werd weer opgebouwd en ging weer open.
Omdat het buiten roken van een joint toegestaan was
moesten er weleens dealers weggestuurd worden. Maar niet
zonder gesprek met Waldo.

Na 12 jaar actief te zijn geweest namen rond 1982 anderen
het stokje over. Wat blijft zijn de herinneringen.

Ellen Kruse

In de Croosduyker, jaargang 29 — nummer 57 — voorjaar 2023
staat een uitgebreid verhaal van Flip Knibbe over Om Shanti
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Disco Jachthaven Robinson

JACHTHAVEN
ROBINSON

Het hele weekend dansen

ey J—
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Daar gebeurde het

Alle "oudere jongeren” uit Landsmeer en omstreken
weten het nog: bij de disco van Robinson moest je

in het weekend zijn. Daar was de actie en er kwamen
honderden jongeren op af. De disco trok zelfs jongeren
van Amsterdam, Oostzaan en Purmerend.

Plaatjes draaien

Er werden plaatjes gedraaid door DJ's en iedereen herinnert
zich ook Peter Adelaar. Hij was de uitsmijter bij de disco,
Europees kampioen super zwaargewicht in 1978. En hij
imponeerde met zijn lengte van 2.13 meter. Hij kon niet
voorkomen dat er af en toe vechtpartijtjes uitbraken. In 1991
moest de disco 5 weekenden dicht. Maar iedereen heeft
alleen maar goede herinneringen aan de disco, vooral aan
de eerste jaren.

Afbeelding van Cifer88 - Pixabay

Jachthaven Robinson

Robinson jachthaven (aan de Kerkebreek) is officieel
geopend in 1936. Aanvankelijk alleen jachthaven, daarna
had zeilvereniging De Breek er een plek. Later werd het
groots aangepakt, kwamen er winter- en zomerstallingen.
Vervolgens kwam er een gebouw bij waar clubs en
verenigingen konden vergaderen. Nog later een extra
loods, die een aantal keer werd uitgebreid. Begin jaren 60
kwam er een echte zaal bij, waar onder meer dansschool
Roele les kon geven en ruimte was voor de Lions, de
plattelandsvrouwen, en een bridgeclub. De zaal werd ook
gebruikt voor feesten en partijen, zoals huwelijksfeesten. Er
werden afscheidsavonden van scholen georganiseerd en
zelfs een Mr. en Mrs. Wet T-shirt contest. Vanaf 1960 kwamen
er bekende artiesten optreden zoals Ben Cramer, ZZ en de
Maskers en Spooky & Sue.

Disco vanaf 1970

Rond 1970 had Jaap Hartog, de kleinzoon van de
oprichtster Trijn Roele-Wals de zaak overgenomen. Er
kwam toen ook een discotheek met o.a. Jaap Schilder als
dj. Toegangsprijs 5 gulden die geind werden door oma
Roele. Er werden plaatjes gedraaid van alle populaire
disco artiesten zoals Barry White en Donna Summer. Er
waren zelfs videoschermen, heel nieuw voor die tijd. Veel
mensen die daar hebben gedraaid, zoals Bert van Gulik en
Maurice Haring zetten zich nu nog in voor de LOL. Tijdens
de avonden en nachten ging iedereen die trek had in een
patatje naar De Kipboetiek aan de overkant van de straat die
er nog steeds is.

Wooncomplex Robinson
In 2002 was het afgelopen met de jachthaven en de disco en
kwam er een wooncomplex.

Lees meer over de jachthaven in De Croosduyker, nummer
49, voorjaar 2019, uitgegeven door de O.V.L. (jachthaven
Robinson door Klaas Schaap).

Marjolijn van Otegem

Word donateur en steun SamenMeer.

Juist in deze tijd van stijgende (energie)kosten
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over dan ontvangt u ons magazine gratis thuis. Per
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Toneelspelen

Stichting Toneelgezelschap
Landsmeer

In de jaren zeventig kwamen er veel jonge gezinnen
wonen in wijk De Nieuwe Gouw, ofwel ‘de Havezathe'. Er
was behoefte om elkaar te leren kennen en om wat leven
in de brouwerij te brengen. Eén van de bewoners was

de bekende Ernst van Altena, schrijver, vertaler, dichter,
radiomaker. Hij nam het initiatief tot het oprichten van
een toneelvereniging, de STL. Ik blik terug met Fup Hulst,
speler van de STL en voormalig voorzitter.

Geschiedenis

De Stichting Toneelgezelschap werd opgericht op 8
november 1979. Al snel had de toneelvereniging 16
leden en in 1992 werden dat er zelfs 29.

De eerste twee toneelstukken waren ‘Alles voor de tuin’
en ‘School voor dictators’ en werden opgevoerd in de hal
van de ENHABO. Voor de volgende stukken ging men
naar het toenmalige Wapen van Landsmeer (nu AH) en

later naar het Dorpshuis. De stukken die men speelde
waren geen niemendalletjes; ze waren van de hand van
beroemde toneelschrijvers zoals, Hugo Claus, Sagan,
Pinter, Heijermans, Tsjechov e.a.

Ernst van Altena heeft tot zijn overlijden in 1999 dertien
stukken geregisseerd. “Het feit dat hij jarenlang zijn
medewerking verleende aan de toneelstichting gaf

de STL een bijzondere status”, vertelt Fup. “Om de
spelkwaliteit te verbeteren heb ik samen met andere
leden in de avonduren lessen in drama gekregen op de
Amsterdamse theaterschool, ook werden er regelmatig
toneeldocenten ingehuurd. We speelden af en toe ook
in kleine theaters buiten Landsmeer o.a. in Amsterdam.
Een voorstelling werd drie maal gespeeld en we kregen
heel vaak positieve recensies. “Een gouden greep”
schreef het Noord-Hollands dagblad in 1992 n.a.v. het
melodrama ‘De Twee Wezen' van d’Ennery en Cormon’.”

Spektakel

Ook hierbij nam Ernst van Altena het voortouw. Onder
de paraplu van STL werd ‘Spektakel’ opgericht, een
cabaretgroep/Café Chantant. Ernst kwam met de ideeén,
schreef de teksten en zocht de muziek uit. Veel leden

van STL wilden graag aan cabaret doen en sommigen
bleken over een aardige zangstem te beschikken.

Harry Machielsen was de huispianist. Hij schreef de
arrangementen en velen hebben bij hem thuis hun liedjes
ingestudeerd. “De Café Chantantavonden hadden
meestal een thema o.a.: ‘De schooltijd’, ‘Liefde is’, de
‘Midlifecrisis’. We traden een of soms twee keer per jaar
op in de Schuur van Gerard de Vries. Er waren dan twee
avondvoorstellingen en een matinee op zondagmiddag.
We vertolkten liederen van o.a. Hildegard Knef, Bertold
Brecht en vele anderen en speelden sketches,” herinnert
Fup zich.

lJdelheid

Wat is er aantrekkelijk aan toneelspelen?

“lJdelheid”, zegt Fup zonder aarzeling. “Toneelspelers
zijn ijdele mensen. Het is heerlijk om applaus en
complimenten te krijgen. Samen een mooie voorstelling
neerzetten maakt dat je je trots voelt”.

Hoe belangrijk is een regisseur?

"Een fijne regisseur is iemand die je kan motiveren en die
iemand met weinig ervaring kan opkrikken.

Het moet klikken met de speler; de regisseur moet
iemand kunnen corrigeren. Mensenkennis is dus
belangrijk.” Fup is iemand die gemakkelijk in de huid van
een ander kruipt, maar er zijn ook spelers die hun eigen
plan trekken. Dat was ooit aanleiding voor een grap. Fup
heeft wel eens een medespeler gebeld met de stem van
de regisseur en hem flink de oren gewassen. Fup schatert
het uit.

De nazit was ook niet onbelangrijk. Onder het genot van
een drankje -Ernst dronk altijd pastis- kwamen de tongen
los. De laatste dorpsroddels werden uitgewisseld, maar
die praatjes behoren tot de geheimen van het Dorpshuis.

Emoties

Wat was je mooiste stuk?

"Dat was 'de Naamlozen van 1942'. We speelden dat

na de dodenherdenking in 1995. Het was een heel
emotioneel stuk. De setting was een huiskamer uit de
jaren dertig. De hoofdpersoon was een Joodse vader die
zich in een kast moest verstoppen. Zijn zoon zat in het
verzet en werd gefusilleerd. Wij lieten dat zien en juist op
zo'n avond maakte dat op de volle zaal veel indruk”.
“Een ander stuk, ‘Heden Christine’, ging over een
samenwonend yuppenstel, gespeeld door Truus
Zijlemaker en Fup Hulst, waarvan vriendin Christine
stervende was. Batja de Miranda was haar moeder en

Wijnand van Oorschot haar vader. Christine wil nog één
keer met haar vader dansen. Zo eindigt het stuk”. Het
ontroert Fup nog steeds en hij moet even slikken. “Het
publiek kwam na afloop soms huilend op ons af”.

“Ik ben een emotioneel en gevoelig mens, dan kun je op
het toneel ook emoties overbrengen op het publiek”.
Maar ook de spelers onderling voeden elkaar.

Dierbare herinneringen

Met weemoed kijkt Fup niet terug; hij spreekt liever
van dierbare herinneringen. “Zo'n repetitieavond biedt
structuur,; je ziet elkaar iedere week, je wordt één
familie.” Ons gesprek heeft hem geinspireerd om zijn
herinneringen eens op papier te zetten. “We worden
ouder en je moet je leven afronden”, meent hij.

Marjan Smid

van Dijk’s

Al jaren een begrip in Landsmeer en omstreken
Voor al uw doe het zelf projecten!

Openingstijden:

ma t/m vrij 8:30 t/m 18:00 uur
zaterdag 8:30 t/m 16:00 uur
zondag gesloten

Kijk voor meer informatie op: www.vandijkdhz.nl

Zuideinde 8 - 1121 CL Landsmeer - 020- 4821729
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Praktijk i René

<%+ Wormhoudt

Marktplein 4 - 1121GL Landsmeer - 020-4825977

Wij zijn een paramedische groepspraktijk voor o.a. (Sport)
Fysiotherapie, Oefentherapie- Mensendieck, Manuele
therapie, Dry-needling, Massage, psycholoog

en groepslessen.

Valpreventie training

Speciaal voor ouderen die die moeite hebben met lopen,
moeite hebben met het evenwicht, bang zijn om te vallen of
al eens gevallen zijn, organiseren wij de cursus “ In balans”.

Je leert niet hoe je moet vallen, maar hoe je blijft staan! Je
balans verbetert en je zekerheid in het lopen neemt toe.

Bent u 70-plus en herkent u zich in de beschrijving? Doe dan
mee met deze valpreventie cursus!

Ook als u met een rollator of stok(ken) loopt bent u van
harte welkom. Deze 10-weekse cursus wordt 2x per jaar (1 x
in voorjaar, 1x in najaar) georganiseerd. Wanneer? Bel even!

Balans training en 50+ training

Daarnaast verzorgen wij voor ouderen ook wekelijks de
volgende trainingen om lekker fit te blijven:

Balans training woensdag van 9.30-10.30 en van 11-12 uur,
o.a. spierkracht, balans en reactievermogen.

50+ trainingen is op dinsdag en donderdag van 13.45-14.45
en 15-16 uur. Een gevarieerde training op fitnesstoestellen,
matjes, met gewichtjes, elastieken, ballen en nog veel meer.
Interesse? Doe mee met een gratis proefles. De kosten zijn
70 euro voor een 10 rittenkaart.

www.praktijkrenewormhoudt.nl

Scheepsbouwersweg 7
Landsmeer
Tel 020-482 69 22

www.autobedrijfstijl.nl

Autobedrijf Stijl

Bosch Car Service
Stijl BCS

René de Vré

OIC International Exhibits

OI1C

Schutterweg 57 International Exhibits
1033 XV Amsterdam

The Netherlands

Mobiel +31(0)6-50535831

E-mail oicexhibits@gmail.com

WwWWwW.oic-nl.eu

De Groene Ridder

Waar zijn ze gebleven?
De grutto en veldleeuwerik. De
bleekblauwe moerasviooltjes en
zonnedauw. Echt lepelblad en
welriekende nachtorchis. Als ze er
nog zijn in onze Landsmeerse omgeving, dan is het in
kleine aantallen.!

In diverse natuurboeken tussen 1930-1940 beschreven
natuurliefhebbers zoals Binsbergen, Heimans, Thijsse

en Strijbos de aanwezige soortenrijkdom van planten en
dieren van véér de inpoldering van Het Twiske: ‘Zeker

tien paar broedende roerdompen, porseleinhoen,
kemphanen'. En...'Nergens in Nederland broeden grutto’s
in zo grote getale als in Twiskeland'’. "Zwarte sterntjes en
vischdiefjes in ontelbare massa’s’. ‘De dodaarsjes broeden
in bijna elke sloot op nesten van flap en modder’.

En toen kwam de inpoldering: De Veen werd Twiskepolder.
Een drastische ingreep die specifieke soorten behorend
bij het veenmosrietland deed verdwijnen. Gelukkig is er
rond Landsmeer nog meer gebied met veenmosrietland
en veenweide. Toch is het geluid van de vogelsoorten die
in de jaren ‘70 luidkeels te horen waren, steeds minder
waarneembaar. Vanaf maart/april klonk over het dorp luid
het “kruh-wiet-too/grut-o grut-o”. Voor mij nog steeds hét
geluid van het voorjaar! Het is er nog wel hoor, maar wel
zeer, zeer minimaal. Niet meer dat gruttoconcert dat ik mij
herinner met daar tussendoor de "kie-juh-wiet-wiet-wiet”
van de kieviten en het “tjuu-luu, tjuwieuw"” van de tureluur.
Je werd er bij wijze van spreken tureluurs van.

En laten we de veldleeuwerik niet vergeten. Deze vogel,
iets forser dan een huismus, zingt van zonsopgang tot
zonsondergang een ononderbroken zeer muzikale stroom
klanken. In klimmende vlucht brengt het mannetje die

ten gehore. Soms even biddend in de lucht stilstaand of
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zeilend op de thermiek. Op het hoogste punt blijft hij
stilhangen, nog slechts een stipje aan de hemel. Zingend
zeilt hij dan naar beneden, een stukje boven de grond
stilvallend. Nu lijkt de soort hier geheel stilgevallen.

Tot slot: de lisdodde

In de jaren '60 tot beschermde soort verklaard. Deze
'rietsigaren’ waren toen namelijk zeer gewild in droog-
boeketten. Voor een mooie bijverdienste voer men met
bootjes de rietkraag in om ze massaal te plukken. De
rietkragen raakten daardoor beschadigd waardoor de
oeverbescherming afnam. De lisdodde kwam dus op de
Rode lijst om de oevers te beschermen. 2023 was trouwens
een overvloedig lisdodde jaar. Tijdens de natuurexcursies
die ik begeleidde, was er altijd wel iemand die bij het
zien van al die lisdodden tussen het riet een nostalgische
herinnering ophaalde aan het roken van een rietsigaar!

Lidy Ridder-Brandjes

Pauli van Oort



Winkels van weleer

Uw herinneringen aan winkels van weleer: wat geeft dat
veel gespreksstof. Ik ben allerlei clubs en groepen bij
SamenMeer langsgegaan en dat leverde heel wat op.

Deen

De winkel die het meest werd genoemd? Deen, en dat
wel honderd keer. “Ja, die mis ik, nog meer dan ik had
verwacht”. “Sfeervol, fijn personeel en altijd een overdaad

aan planten en bloemen”. “En de groente, vers en meestal
onverpakt”. Er kwamen mooie verhalen over de service van
Vita Flora. “Carol Knibbe bracht een boom bij me thuis en
nadat ik het had over de betaling zei hij, je komt maar een
keer langs in mijn winkel. Dat noem ik echt dorps, dat vind je
in de stad niet”. “In het voorjaar snuffelen bij het perkgoed
en dan mijn fietstassen volladen. Nu hebben we zo'n winkel
niet meer op fietsafstand”.

De papegaai

Herinneringen van langer geleden: Het Argentijnse
restaurant op het Zuideinde is de opvolger van de Papegaai.
“Fournituren, wol, naaimateriaal, alles was daar te koop, ik
kon er eindeloos in ronddwalen. Ik meen dat de eigenaar
van die winkel nog steeds daar woont, op de eerste
verdieping, boven het restaurant”. Wals Warenhuis "“daar
kochten we onze eerste wasmachine en de televisie, dat is

al even geleden”. “O die winkel had echt van alles, je kon
het zo gek niet bedenken”. “"De hengelsportwinkel op het
Zuideinde is er ook al lang niet meer, waar zouden mensen
nu dat soort spullen kopen”? “Mag ik het hier ook zeggen?
Ik mis de V&D in Noord, daar hadden ze van alles, een heel
prettige winkel”.

Supermarkten te over

"Wij hadden in Purmerland toch ook een winkeltje? Welke
was dat ook weer”? Hele groepjes bij SamenMeer reden
in gedachten al mijmerend langs het lint, van Purmerland,
den llp, Noordeinde, langs de Vivo van Simon Plemp

in de Dorpsstraat, het Zuideinde op tot Dobber bij het
viaduct. “En de melk, die werd aan huis gebracht. Hoeveel

melkboeren hadden we wel niet? Heetten ze niet allemaal
Wals? En welke groenteboer had jij? Die groenteboer,

die missen we in het dorp, eentje die vers en onverpakte
groente heeft”. "Nou, we hadden Landsheer en die heeft
het niet gered. Dat ligt aan ons eigen koopgedrag”! “Maar
intussen hebben we wel veel slagers, hoe kan dat”?

Stomerij Bakker

Schuin tegenover Doe het Zelf Van Dijk stond de stomeri]
van Jan Bakker. “Of was dat zijn vader? Hij werd ziek en de
winkel sloot en is niet meer opengegaan. Dat herinner ik
me nog wel”. "Ik kocht mijn eerste horloge bij Binnema.
En daarna komt de bedelarmband, elke verjaardag kreeg
je een bedeltje dat je bij Binnema mocht uitzoeken. Die
armbandjes zie je nu nooit meer, toch”? “Schoenwinkel
Snieder, die mis ik. Maar ja, voor zulke kwaliteit is ons dorp
toch te klein. Ik ga altijd naar Snieder in Purmerend”.

Koopgedrag
Veel gesprekken komen uit op ons eigen koopgedrag.
"Weet je waar we trots op mogen zijn? Op Van Dijk, de Doe
het zelf, die altijld meedenkt en goed adviseert. Gewoon
niet naar zo'n groothandel gaan, want alleen als Van Dijk
voldoende omzet kan hij blijven bestaan”. En daarna
noemen we de vele middenstanders in Landsmeer die ook
nog steeds het hoofd boven water houden en waar we
blij mee zijn. “Schrijf je wel op dat mensen niet meteen op
internet moeten gaan om iets te bestellen, stap op je fiets en
ga hier in het dorp naar de winkel”.
Waarvan acte!

Ellen de Paauw
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Geschiedenis komt tot leven

Garage Landsmeer

Terugblik in de tijd

Op een zonnige middag fiets ik naar de Stoombootweg
voor een ontmoeting met Cobi Wulder. Al 65 jaar woont
zij daar samen met haar man Cor. We kijken terug op haar
leven.

Landsmeer/Kadoelen

Cobi werd geboren in Den Helder. Toen haar vader,
werkzaam bij de Marine, werd uitgezonden, verhuisden
moeder en haar twee dochters naar Cobi's grootouders
die sinds 1938 aan het Zuideinde in Landsmeer woonden.
In 1940 ging Cobi naar de openbare lagere school, een
voorloper van de Wagemakerschool. Zij woonde toen aan
het eind van de van Beekstraat en herinnert zich goed

de lange weg naar school, 3 kilometer heen en ook weer
terug. Kadoelen komt van 'kwaad dolen’ vertelt ze. Lang
was dit gebied, grenzend aan de Waterlandse zeedijk,
namelijk een drassig veengebied. Dat betekende ook vrij
spel voor muggen.

Malaria

Tot de jaren ‘50 van de vorige eeuw kwam er in dit gebied
malaria voor. Cobi kreeg het en was er maanden ziek van.
Om de dag hoge koorts en koude rillingen Als medicatie
kreeg ze kininepilletjes voorgeschreven.

H.B.S Raamplein en daarna

In 1946 ging Cobi naar Amsterdam en deed daar H.B.S.

A. Het was een hele reis, elke dag. Gelukkig verhuisde de
familie in 1948 terug naar het Zuideinde.

Via de Tuindorpse jeugdvereniging ontmoette Cobi

haar latere man Cor. Na de H.B.S. werkte ze vier jaar

bij de N.D.S.M. maar al na twee jaar besloot ze om de
avondkweekschool in Amsterdam te doen. Ze liep stage
op haar eigen lagere school.

Door uitbreiding van woningen rond de Stentorstraat
ontstond er behoefte aan een school aldaar. Cobi kreeg er
een baan als juf. De school groeide van noodgebouw naar
de huidige Twiskeschool.

De Stoombootweg

In 1958 trouwde Cobi met Cor en gingen ze, samen

met haar grootmoeder wonen aan de Stoombootweg,
toen nog Kadoelen, Landsmeer. In 1966 werd Kadoelen
geannexeerd door Amsterdam. Toen er kinderen kwamen
stopte Cobi een aantal jaren met lesgeven. Af en toe viel
ze in.

De Huishoudschool in Landsmeer

Hier kon Cobi een urenbaan krijgen. Ze gaf er Nederlands
en rekenen, later wiskunde. Het was wel even wennen, die
pubers. Maar ze werkte er in een hecht team. In 1988 werd
de school opgeheven. Het team hield tot aan Corona elk
jaar een retinie. Dat zegt wel wat.

Ellen Kruse

Landsmeer had in de jaren 70 een aantal grote garages
(tevens auto-dealers) binnen de bebouwde kom.

Benzinepompen

Op de plek waar nu Albert Heijn is, was garage Zeilmaker
met benzinepomp, dealer van onder andere Talbot
(vroeger Simca, beide merken bestaan ook al niet meer).
Op het Zuideinde was een Lada dealer, een garage van
Ron Haleber, en een grote Renault-garage van Dick Wolff,
ook met benzinepomp. Die benzine tankte je nog niet
zelf, daar was Peer voor. Hij kende iedereen, was altijd
vrolijk en maakte een praatje. Hij was zo bekend dat hij op
de LOL zijn eigen programma had: de Wintertip van Peer.

Garages

Als je nu een auto van een echte merkendealer wilt kopen,
moet je buiten het dorp zijn. Garages zijn er alleen nog

in Den llp met van oudsher Paardekooper (waar ik in 1970
mijn eerste auto kocht: een Fiat 500 voor 250 gulden!) en
achter café De Drie Zwanen de werkplaats van Rolvink

& Van Ingen, beter bekend als Ed en Fred. Naast de

Gemeentewerf vind je Stijl en HILD, voor onderhoud en
een tweedehands auto (waarvoor men tegenwoordig in
het Nederlands het woord ‘occasion’ gebruikt).

Bus

De grootste garage die is verdwenen uit Landsmeer is
natuurlijk de busgarage van de Enhabo (Eerste Noord-
Hollandse Auto Bus Onderneming). Dat was een flinke lap
grond waar nu de huizen en winkels van de Dorpsstraat
en het Marktplein met ICL makkelijk op passen. In 1991
werden ze overgenomen door de NZH en sindsdien is er
zo veel veranderd in de wereld van het Openbaar Vervoer
dat het weinig zin heeft om daarover te mijmeren.

Peer
Persoonlijk mis ik van al die garages het meest die van
Wolff: tanken bij Peer was zo veel gezelliger dan bij een
automaat. Kijk maar eens op internet: van de LOL Uit het
Archief: Wintertip van Peer on Vimeo.

Hans van Otegem
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Wat verdween en is gebleven

‘Altijd diagonaal de stoeptegels
vegen!’

Mocht je de mogelijkheid hebben om in een tijdmachine
te stappen en zo'n 60 jaar terug te reizen naar het
Landsmeer van destijds, dan zie je een heel ander dorp.
Toen stond de wereld, en dus ook ons dorp, op de
drempel van een geheel nieuwe tijd. De na-oorlogse
wederopbouw was zo'n beetje voltooid en de jaren ‘60
zou een revolutionair andere wereld laten zien.

Gewoon geld

Maar om te betalen had je bankbiljetten en munten,
pinnen bestond nog lang niet, mobiele telefoons waren
net zo buitenaards als groene marsmannetjes en alleen als
je iets heel bijzonders wilde kopen ging je naar de stad en
nam je de ENHABO-bus naar de pont.

Vrijwel alles kocht je in het dorp. Vaak ‘op de pof'.
Landsmeer kende een rijk scala aan winkels, waar je er
anno nu niet veel meer van terug vindt. Tijdens een korte
wandeling door het dorp in het begin van de jaren ‘60
kwam je langs veel ondernemingen, waarvan de namen
nu bij de oudere generatie een sterk gevoel van nostalgie
oproepen. Zoals de radio- en tv-winkel van Piet IJff, Wals
de Vakman, kapper Dick Moes, de Vitaminebron van
Knibbe, de fourniturenwinkel van Taams, kolenboer Mol,
de fietswinkel van Bram Schaut en bakkerij de Bruijne, om
er slechts een handvol te noemen.

Doe-het-zelf

Eén winkel die niet meer bestaat en eigenlijk toch ook
weer wel, is de Doe-het-zelf-zaak in het centrum. Nu
bekend onder de naam Van Dijk, was het toen Simon
‘Siem’ Verhoef die daar de scepter zwaaide. Oud-
dorpsbewoner Klaas Snieder (74) kwam daar als 15-jarige
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Poserend voor de winkel halverwege de jaren
i ‘60, van links naar rechts: Siem van Dijk, Klaas i
Snieder en Simon Verhoef. |

werken op de vrijdagavonden en de zaterdagen. Hij
herinnert zich de schroeven en bouten, het gereedschap
en de geur van het zaagsel als was het gisteren.

"Ik heb vreselijk veel van Siem Verhoef geleerd,” begint
Klaas. "De man was ongelofelijk handig en had overal een
oplossing voor. Het lijkt onbelangrijk, maar één van de
eerste dingen die ik van hem leerde is hoe je ‘s ochtends
voor de opening van de winkel de tegels van de stoep
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moest vegen. Altijd de bezem diagonaal op de tegels, zei
hij dan, als je haaks op de voegen veegt, dan blijft het vuil
erin achter.” Maar vooral de handigheid op klusgebied

is Klaas bijgebleven. “Voordat hij de winkel begon

heeft hij in de botenbouw gezeten. Veel Amsterdamse
rondvaartboten heeft hij helpen bouwen. Misschien heeft
hij daar die handigheid opgedaan. In ieder geval had
houtbewerking geen enkel geheim voor hem. Hij had een
waar timmermansoog.”

Zes decennia geleden was de tijd totaal anders. Klaas:
“Niemand kende het begrip recyclen, maar daar deden
we wel aan. Simon zeker. De administratie kwam eerst in
klad op de achterkant van lege enveloppen. En er werd
geen stukje hout weggegooid. Zonde was dat.

De ‘laatjes van Simon’.

Voor Klaas Snieder was de paar jaar in de doe-het-zelf-
zaak een ware leerschool. “Schaatsen slijpen, ook dat
heb ik daar geleerd. Als het ging vriezen verdwenen de
boormachines onder de toonbank en namen we schaatsen
in. Avonden lang heb ik daar staan slijpen. Simon wist de
kneepjes. Precies de juiste hoek van het schaatsblad en
een ronding op de goede plek. Zoiets leer je niet uit een
boek, alleen in de praktijk.” De erfenis van Simon Verhoef
is verrassend genoeg nog altijd hier en daar te zien in de
huidige winkel. Veel gereedschap uit vervlogen decennia
is er nog hoog op de kasten te bewonderen. Hij ontwierp
en bouwde ook zelf het verkoopmeubilair. De plastic
bakjes die je nu nog ziet bovenop de toonbank met
schroeven, boutjes, ringetjes en kopspijkertjes zijn van zijn
hand. Zestig jaar oude vindingrijkheid. Evenals de houten
kast met laatjes tegen de achterzijde van de winkel. Simon
schilderde op de laatjes met zwarte verf icoontjes, die de
inhoud verbeeldden. Als je er oog voor hebt zijn er in het
dorp eigenlijk nog veel dingen te bewonderen uit de tijd
van een paar generaties terug...

Jan Kok
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Column van Kok

N
'Nanda Nijstad

Uitvaartzorg

Persoonlijk & Betrokken

06 - 5288 9955
www.nandanijstad.nl

Landsmeer Oostzaan Amsterdam e.o.
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Voor al uw visspecialiteiten zoals: Ook kunnen wij uw lunch

of buffet aan huis of bedrijf

Vers gesneden haring bezorgen

Vers gebakken vis

Verse vis

Huisgemaakte maaltijden

Luxe opgemaakte visschotels
Broodjes met vis voor de lunch

Kijk op onze Facebook pagina
voor de week aanbiedingen
en onze specialiteiten!

Voor bestellingen of meer informatie kunt u ons bereiken op -020 48 26 703 of 06 13 38 91 25

B Een Michelin-ster
in Landsmeer!
Nodit heb ik 't genoegen
mogen smaken van een
exquise maaltijd in een
sterrenrestaurant. Het zal
best lekker zijn, dacht ik
soms, maar voor nog geen
tiende van de prijs eet je
net zo kwijlend jammie bij
de plaatselijke vetplek.

Dus over ganzenpaté
besprenkeld met kaviaar en
weggespoeld met een glas
Moét & Chandon kan ik u
weinig melden.

Oké, ik speel een beetje vals, want ik heb wel degelijk ooit
in een Michelin-etablissement een vorkje geprikt. Vaker
zelfs. Maar de keren dat ik wél tussen de oude adel en de
nouveau riche zat te smakken tellen niet echt mee, vind

ik. Want ik was toen een puisterige puber. Ik werd onder
zachte dwang meegesleept door mijn ouders en terwijl

ik de foie gras met lange tanden naar binnen lepelde
verlangde ik hevig naar een simpel patatje mét. Gewoon
met mayo, hap-slik-weg en dan weer snel naar buiten.
Zoiets.

Het was in de jaren '70 en het was restaurant de Deyselhof
in Landsmeer. Wij woonden ernaast. Mijn vader genoot
een niet onaardig salaris, denk ik, maar om nou te zeggen
dat we gewend waren aan dergelijke culinaire luxe, nee.
Dus ik zal het uitleggen. Wij werden regelmatig door
uitbater John uitgenodigd. Hij huisde namelijk zelf ook in
de stolpboerderij waar ooit de familie Deyselhof tientallen
koeien hield. Zoveel mogelijk ruimte was ingericht voor
het restaurant en John en zijn vrouw woonden in een

hoekje van de voormalige stal. John aasde derhalve op
ons huis en dacht mijn ouders te paaien door af en toe
een tafel voor ons te dekken. Dus daar zat ik dan, zo eens
in de maand, ongemakkelijk én ongeduldig omdat ik wist
dat er minstens zes lange gangen zouden volgen.
Restaurant de Deyselhof werd bezocht door half bekend
Nederland en over alle BN'ers viel wel wat te roddelen. Zo
zag John op een avond dat een beroemde toneelspeler
een kristallen jeneverglas in zijn binnenzak stak. John
ondernam geen actie, maar toen hij bij het afscheid de
acteur in zijn jas hielp, sloeg hij de betrokkene quasi
joviaal op de borst. "Ik hoorde en voelde het glas
breken!” John kon er later nog smakelijk om lachen.

Ik zag de acteur jaren daarna in een theaterstuk en ik kon
alleen maar denken aan die glassplinters in zijn borst.
Vandaar dat hij altijd rondliep met een gekwelde grimas!
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SAMENMEER

Inloop en activiteiten voor ouder Landsmeer

Dr. M. L. Kingstraat 2b, 1121 CP Landsmeer ® (020) 482 41 90 °® info@samenmeerlandsmeer.nl
Facebook ‘SamenMeer Landsmeer’ ® website: www.samenmeerlandsmeer.nl



